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De literatuur over het Nederlandse verzet tijdens de Duitse bezetting 
vormt een belangrijke bibliotheek, maar er bestaan vrijwel geen 
geschriften waarin uit de eerste hand en van binnenuit de activiteiten van 
de ondergrondse in die periode worden belicht. Een van de belangrijkste 
verklaringen hiervoor is dat de illegaliteit al in haar eerste fase te maken 
kreeg met de ijzeren vuist van de Gestapo. 
Het verzet in Nederland onderscheidde zich door diverse vormen van 
groot en klein verzet. De auteur van het voorliggende boek dat onder de 
titel De geldjas van Max Nord verscheen, had in zijn naoorlogse 
journalistieke loopbaan dagelijks omgang met collega’s en vrienden die 
tijdens de bezetting deel uit maakten van het verzet. Vrijwel nooit 
spraken ze over hun verzetsdaden. Nu vond Harry van Wynen het hoog 
tijd worden om hun sporen in het verzet op te snorren en uit te geven. 
Zijn gesprekken met de laatste overlevenden vormen telkens een apart 
hoofdstuk in deze bundel.  
Het boek brengt uitsluitend de tot nu toe onbekende verhalen bijeen van 
schrijvers, drukkers, schilders, grafici, journalisten en anderen die 
Amsterdam als hun operatiegebied hadden. Het is een innige 
reconstructie van deze te lang verzwegen verzetsverhalen geworden. De 
journalistieke schrijfstijl van de auteur zorgt voor enkele aangename en 
verrijkende leesuren. Wel moeten we eraan toevoegen dat het boek zich 
in de eerste plaats richt tot een Nederlands lezerspubliek.  
Een mooi verzorgd uitgegeven boek met flappen, illustraties, eindnoten, 
literatuurlijst en register.  
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